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Wat wij zoeken
door Arie van der Stoep

Wanneer je regelmatig deze stukjes leest, zul je bemerkt hebben dat het daarin vaak gaat over

hoe God is. Over het leren kennen van zijn karakter, over het ondervinden van zijn goedheid en

liefde, zijn bewogenheid en genade en over het ervaren hoe Hij vanuit zijn karakter krachtig in

ons leven werkt.

Want zo gaat dat in de wereld van God, in de wereld van zijn Koninkrijk. Wanneer je door je geloof

daarvan deel uitmaakt, laat Hij zien hoe Hij is en hoe sterk Hij op je betrokken is.

Dan zie je dat Hij niet ver en afstandelijk is (1), maar dat het Hem raakt hoe het met je gaat (2). Hij is een

Vader. Hij heeft plezier in ons en in de dingen waarin wij plezier hebben (3). En het doet Hem verdriet,

wanneer wij ons geen raad weten en om ons heen zoeken naar hulp en oplossingen (4).

Gods karakter zichtbaar

Dat komt, omdat Hij ons naar zijn beeld heeft gemaakt, om zijn zonen te zijn (5). Hij wilde dat wij zo

zouden zijn als Hij is, zo gevoelvol en meedogend,  zo betrokken en gericht op het bewijzen van liefde.

Dat was zijn plan met ons, toen Hij ons schiep.

En wanneer wij onszelf aan Hem geven, kan Hij ons veranderen en zijn karakter in ons leggen. Dan

doen we daarmee zijn wil (6). Want het is zijn wil, dat het leven in de wereld door ons een ander

aanzien zou krijgen en dat zijn wereld, zijn Koninkrijk, in en door ons zichtbaar zou worden. Dat

gebeurde al in het leven van Jezus en dat zien we ook in het leven van de apostelen (7). Hoe bracht

God dat in hen tot stand?

Door de kracht van zijn Geest. Wanneer Die ons zou vervullen, zou Hij ons tot echte discipelen, echte

getuigen van Jezus maken (8). Gods Geest zou in ons Jezus’ karakter en dus Gods karakter zichtbaar

laten worden. Als nieuwe mensen zouden wij, vervuld van Gods liefde, die liefde verspreiden door de

verkondiging van het Evangelie. Zo zou de liefde van God gestalte krijgen in de wereld van vandaag.

De volmaaktheid

Wanneer we dus zoeken naar het bereiken van datgene wat God voor ons bedoelt, laten we deze

dingen dan in het oog houden. Want het zoeken daarnaar is zoeken naar de volmaaktheid die God

voor ons heeft bestemd. In dat verband zegt Paulus: Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind

zijn.... (9).

Uit de Bijbel:

(1) Handelingen 17:27-28.

... hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons.

(2) Psalm 103:13.

Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen (= over wie

naar Hem luisteren - AvdS).



(3) Spreuken 8:30-31.

... ik was ... mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk, en mijn vreugde was met de mensenkinderen.

(4) Jeremia 31:20.

Is Efraïm Mij een lievelingszoon, een troetelkind, dat Ik, zo vaak als Ik van hem spreek, gedurig weer aan

hem denken moet? Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen,

luidt het woord van de HEER.

(5) Genesis 1:26.

Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis (= ‘om mijn zonen te zijn’ - vergelijk Genesis

5:3).

(6) 2 Korintiërs 8:5-6.

... zij gaven zich ... eerst aan de Heer en door de wil van God ook aan ons.

(7) 2 Korintiërs 12:15a.

Ik voor mij zal zeer gaarne offers brengen, ja, mijzelf opofferen voor uw zielen.

(8) Handelingen 1:8.

... jullie zullen kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zullen mijn getuigen

zijn ...

(9) Filippenzen 3:15-16.

Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien jullie op enig punt anders gezind zijn,

God zal jullie ook dat openbaren; maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder!
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